
Een zonnestraal…
De zon schijnt en ik voel haar straling langzaam 
als een warme deken neerslaan op mijn armen.

Ik zit zo ontzettend graag in mijn tuintje 
en haar schoonheid weet mijn hart altijd weer te verwarmen.

Ik betrap mezelf op een bescheiden glimlach 
terwijl ik rondkijk en intens van al mijn bloemen geniet.

Ik voel me dankbaar, maar tevens ook verwonderd 
dat de natuur ons zo’n pracht aan schoonheid biedt.

Is het misschien daarom, 
dat ik juist de eenvoud van het leven zo kan waarderen?

Ik hou van simpel, dat is toch genoeg…waarom zou je meer begeren.

Ik sluit heel even mijn ogen en ‘zomaar ondoordacht’, 
ja ‘zomaar’ zeer spontaan zie ik de bruisende branding van de zee.
Prachtig! Haar witte schuimkoppen voeren mij in gedachten mee…

Ook haar oneindig verre horizon weet mijn verbeelding keer op keer te inspireren.
Ze voelt onbereikbaar, maar ze weet een prachtige scheiding 

tussen hemel en aarde te creëren.

De zon schijnt en ondanks haar warme omhelzing 
verdwijnt mijn glimlach door de bittere realiteit.

Ik, al zittend in de tuin overdenk de inhoud van mijn eigen afscheid.

Ik ben ontzettend dankbaar dat de regie mij niet is ontnomen.
Ja, ‘mijn eigen regie’ , zoals altijd en zelfs nu mijn laatste dag is gekomen.

Weet je, het is voor mij zelfs een voorrecht 
en het verzacht zo liefdevol een toch wel belastende pijn.

Ik mag nog heel even voor jullie zorgen, 
nog heel even, voor de laatste keer en daarna zal het niet meer zijn.

De zon schijnt en ik overdenk nog één keer mijn verlangen…
Ik weet het zeker; op mijn afscheid wil ik geen bloemen ontvangen.

Heel mijn leven heb ik ze met veel vreugde mogen aanschouwen.
Ja, ik heb zelfs bijzonder veel van ze genoten.

Maar nu, nu voor mijn afscheid heb ik anders besloten.

Simpel en eenvoudig, zo was mijn leven en zo wil ik nu ook gaan. 
Laat mijn nagedachtenis als een warme zonnestraal in jullie leven voortbestaan.

  

In alle rust… 
dankbaar voor de regie in haar eigen hand,

hebben wij  afscheid moeten nemen van mijn maatje, ons ma en mijn dochter
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11 december 2018
Moerasberg 56  
4708 NK  Roosendaal

Ons ma is thuis, u bent dagelijks welkom van 13.00 uur tot 15.00 uur en van
18.00 tot 21.00 uur om persoonlijk afscheid te nemen van haar.

De herinneringen en momenten van een lach en een traan, delen we 
graag met u samen in haar eigen omgeving, zoals zij dit wenste.
 
In eigen kring begeleiden wij ons ma op zaterdag 15 december om 11.00 uur   
naar crematorium Zegestede te Roosendaal.

Lillianne heeft een persoonlijke gedachtenispagina op www.uitvaartzorglennyroels.nl
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